
 

Datum  Tijd  Predikant  Collectedoelen  

13 april 10.00 uur  Ds. A.H. van Veluw Mensenkinderen 

17 april  19.30 uur  Ds. E. van ’t Slot H. Avondmaal Hulp aan Oost Europa 

18 april 19.30 uur  Ds. E. van ’t Slot Vesper  Geen 

20 april 10.00 uur Bart van ’t Ende, Pasen  Werelddiaconaat 

27 april 10.00 uur Mw. M. de Groot   Lief en Leed 

 4 mei 10.00 uur Ds. W. Smit Open Doors 

11 mei 10.00 uur Ds. G. Keizer Mercy Ships 

 
Van de kerkelijk werker 
Het kromme recht 
Hoe goed ik ook mijn best doe om mijn huis te verbouwen, het blijft een ouwe kromme hut. 
Hoe goed ik ook mijn best doe om er fit uit te zien, het lijf wordt onherroepelijk ouder en 
krommer. 
Onszelf vernieuwen lukt amper. Het is er maar een die kan vernieuwen: Jezus. Pasen 
herinnert ons aan de vernieuwing van ons leven. Dat wat krom is in wereld, relaties en leven, 
weer recht wordt gemaakt. God schiet door in de vernieuwing; terug naar het allereerste 
begin. Tijdens Pasen zaagt en timmert Jozef weer een kribbe van het kruis. Door Zijn dood en 
opstading worden we nieuw, als een baby. 

Het kromme recht 
Er is een oud idee, nog ouder dan de tijd, 

Dat wij ooit bij de zee, de zee van eeuwigheid, 
elkaar weer zullen zien 
Aan lot en leed voorbij. 

Het is niet waar misschien, 
En toch, toch troost het mij. 
Daar zal ik in genade staan, 

Daar wast de zoete marjoraan de oude schulden van het land. 
Daar ga ik over van Gods linker- in Gods rechterhand. 

Daar sneeuwt de zonde van mij af, daar rijst een dode uit het graf. 
Daar komen de verdwaalden thuis. 

Daar zaagt en timmert Jozef weer een kribbe van het kruis. 
Daar sterft de dood in zijn gevecht. 

Daar wordt het kromme recht. 
Jan Beuving (naar psalm 51) 
Gezegende dagen gewenst, Bart van ’t Ende 
 

Pastorale gemeente 

 
Afsluiting Winterwerk 
In de dienst op 27 april sluiten we het winterwerk af. Na de dienst is er gelegenheid om in 
“Ons Erf” met elkaar koffie te drinken.  
 
 
 
 



Broeders en zusters, 
Er is geen goede manier van zeggen, nog een goed moment om mede te delen; maar naar 
lang beraad, gesprekken en gebed heb ik gemeend het ambt van ouderling kerkelijk werker 
terug te geven. Hiermee komt een einde aan zeven jaar werkzaamheden op Kampereiland. 
Het was een beslissing die ik niet lichtvaardig heb kunnen nemen. Temeer omdat ik het naar 
mijn zin heb en genoot van de contacten en de werkzaamheden. 
Maar in februari 2024 begon bij mij het proces van loslaten waardoor er ruimte kwam om te 
stoppen. Ook omdat in de afgelopen tijd het gevoel ontstond dat ik werkte vanuit een 
tekort. Een tekortschieten in werk en verwachtingen van anderen en dan met name van 
mijzelf. 
Als ouderling kerkelijk werker mocht ik uw voorganger zijn op Kampereiland. Voorgaan in de 
dienst van het Woord, kringwerk en pastoraat. Momenten waarin het werk van Jezus, als 
Heer van de kerk, centraal mocht staan. Zo ben ik niet alleen voorganger, maar ook 
voorbijganger. Ik ga voorbij, maar Christus blijft. 
Op 1 september 2025 hoop ik de werkzaamheden te beëindigen. In overleg met de 
kerkenraad zal er een moment worden gekozen om van elkaar afscheid te nemen. 
In Christus verbonden, Bart van ’t Ende 
 
Voorzitter 
In de laatste kerkenraadsvergadering heeft de kerkenraad uit haar midden een nieuwe 
voorzitter gekozen. Antoon Kanis heeft deze benoeming aangenomen. We zijn daar erg 
dankbaar voor en wensen hem Gods zegen toe met het vervullen van deze functie. 


